
Eerste zondag van de advent 2025

Hoop dat het Licht zal komen 
Ik blijf zitten met de vraag

die maar niet weg wil ebben
doen we genoeg – ook nu, vandaag -

voor wie het minder hebben?

Derde zondag van de advent 2025

Hoop op solidariteit
De vicieuze cirkel 

van arm maakt ziek maakt arm
zouden we graag doorbreken met man en macht

of ook met vrouw en zacht
krachtdadig, weldoend warm.

Vierde zondag van de advent 2025

Hoop op een teken
want wij kunnen wél kiezen

aan welke kant we staan
we zullen niets verliezen
als we er echt voor gaan

Tweede zondag van de advent 2025

Hoop op gerechtigheid
Ga eens in de schoenen staan

van wie minder heeft
durf de confrontatie aan

met wie anders leeft.
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Je koopt een doos 
pijnstillers. 

Je koopt vers fruit.

Je laat één van je kinderen 
een week mee op kamp 

gaan. 

Je kan met heel het gezin 
een dag naar zee.

Je ziet altijd het goede in 
mensen. 

Andere mensen hebben 
altijd begrip voor jou als je 

iets verkeerd doet.

Als iemand je iets vraagt, 
zeg je altijd JA. 

Als iemand je iets vraagt, 
zeg je altijd NEE.

Je organiseert een 
verjaardagsfeestje voor je 

kind.

Je koop vers fruit en 
groenten voor heel de 

week.

Je hebt nooit financiële 
zorgen.

Je hebt nooit 
gezondheidszorgen. 

Je hebt een super goede 
vriend waar je altijd op 

kan rekenen.

Je hebt een broer en een 
zus waar je een super goede 

band mee hebt.

Je betaalt elke 
maand voor een 

hospitalisatieverzekering. 

Je betaalt de verplichte 
autoverzekering en hoopt 

dat je niet ziek wordt.

Bij een feest krijg je altijd 
dure cadeaus maar ze 

passen niet goed bij jou. 

Bij een feest krijg je alleen 
kleine cadeaus maar er 

wordt steeds geld gestort 
voor Welzijnszorg.

Je hebt veel innerlijke rust 
in je leven. 

Je hebt veel energie om 
iets groots te bereiken.

Omwille van je slecht gebit 
eet je nooit meer in het 

bijzijn van anderen. 

Je steekt jezelf in de 
schulden voor een nieuw 

gebit.

Bij de verkiezingen stem je 
op de partij die het beste 
jouw belangen behartigt.

Je steunt de politieke partij 
die haar beleid afstemt 
op de meest kwetsbare 

mensen.

Hoe goed ben jij 
met onmogelijke keuzes? 

Wie arm is moet keuzes maken. Onmogelijke keuzes. Elke 
dag opnieuw. We schotelen je enkele dilemma’s voor. 
Verrassend, filosofisch, grappig of confronterend... Laat je 
uitdagen en kies voor een van beide opties. Maar vooral, 
praat erover en geef op die manier een stem aan wie 
vaak ongehoord blijft. Zorg mee dat niemand onmogelijke 
keuzes moet maken.
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keuzes moet maken.

Mogen we van hier heengaan met de zachte moed en de 
sterke bereidheid antwoord te geven op de oproep hoop te 

brengen in deze donkere tijden.
Doen we het allen op onze eigen manier, met de kansen die 

we krijgen en met de zegen van God.

God gaat met ons mee als een licht voor onze ogen, 
als een houvast op moeilijk begaanbare paden, als de 

horizon die ons wenkt en uitdaagt om het niet op te geven, 
maar door te gaan. Wij maken elkaar sterk, tonen Gods 

barmhartigheid en maken werk van solidariteit. 
Zo zullen we mee de nieuwe wereld mogelijk maken 

voor allen.

Gerechtigheid, dat is wat de Heer van ons vraagt. Samen met 
Welzijnszorg vertalen we dat in een oproep om te ijveren voor meer 

solidariteit met hen die door ziekte en armoede geraakt worden. We 
geloven dat de Heer ons kracht geeft om vol te houden, dat Hij ons 

blijmoedigheid geeft om te vertrouwen dat alles goed komt, dat Hij ons 
creativiteit geeft en liefde die alles overwint.

Ben jij bereid om te veranderen en zo Gods vrede en 
solidariteit uit te dragen? Maak de weg van de Heer gereed, 
maak recht zijn paden! We gaan op weg, doordrongen van 
deze boodschap, overtuigd dat wij de weg naar die vrede 

kunnen effenen door onze daden van solidariteit.
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Je hebt veel innerlijke rust 
in je leven. 

Je hebt veel energie om 
iets groots te bereiken.

Omwille van je slecht gebit 
eet je nooit meer in het 

bijzijn van anderen. 

Je steekt jezelf in de 
schulden voor een nieuw 

gebit.

Bij de verkiezingen stem je 
op de partij die het beste 
jouw belangen behartigt.

Je steunt de politieke partij 
die haar beleid afstemt 
op de meest kwetsbare 

mensen.
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solidariteit uit te dragen? Maak de weg van de Heer gereed, 
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deze boodschap, overtuigd dat wij de weg naar die vrede 

kunnen effenen door onze daden van solidariteit.
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Als iemand je iets vraagt, 
zeg je altijd JA. 

Als iemand je iets vraagt, 
zeg je altijd NEE.

Je organiseert een 
verjaardagsfeestje voor je 

kind.

Je koop vers fruit en 
groenten voor heel de 

week.

Je hebt nooit financiële 
zorgen.

Je hebt nooit 
gezondheidszorgen. 
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God gaat met ons mee als een licht voor onze ogen, 
als een houvast op moeilijk begaanbare paden, als de 

horizon die ons wenkt en uitdaagt om het niet op te geven, 
maar door te gaan. Wij maken elkaar sterk, tonen Gods 

barmhartigheid en maken werk van solidariteit. 
Zo zullen we mee de nieuwe wereld mogelijk maken 

voor allen.
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maar door te gaan. Wij maken elkaar sterk, tonen Gods 

barmhartigheid en maken werk van solidariteit. 
Zo zullen we mee de nieuwe wereld mogelijk maken 

voor allen.
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Je hebt een super goede 
vriend waar je altijd op 

kan rekenen.

Je hebt een broer en een 
zus waar je een super goede 

band mee hebt.

Je betaalt elke 
maand voor een 

hospitalisatieverzekering. 

Je betaalt de verplichte 
autoverzekering en hoopt 

dat je niet ziek wordt.

Bij een feest krijg je altijd 
dure cadeaus maar ze 

passen niet goed bij jou. 

Bij een feest krijg je alleen 
kleine cadeaus maar er 

wordt steeds geld gestort 
voor Welzijnszorg.

Hoe goed ben jij 
met onmogelijke keuzes? 

Wie arm is moet keuzes maken. Onmogelijke keuzes. Elke 
dag opnieuw. We schotelen je enkele dilemma’s voor. 
Verrassend, filosofisch, grappig of confronterend... Laat je 
uitdagen en kies voor een van beide opties. Maar vooral, 
praat erover en geef op die manier een stem aan wie 
vaak ongehoord blijft. Zorg mee dat niemand onmogelijke 
keuzes moet maken.

Gerechtigheid, dat is wat de Heer van ons vraagt. Samen met 
Welzijnszorg vertalen we dat in een oproep om te ijveren voor meer 

solidariteit met hen die door ziekte en armoede geraakt worden. We 
geloven dat de Heer ons kracht geeft om vol te houden, dat Hij ons 

blijmoedigheid geeft om te vertrouwen dat alles goed komt, dat Hij ons 
creativiteit geeft en liefde die alles overwint.
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