
 
 
 
 
 
De nieuwjaarsboodschap 2022 van Niek aan mevrouw Katja Verheyen 

  
Beste mevrouw Verheyen,  

Wij bezorgen u vanuit ‘t Vlot graag onze beste wensen voor het nieuwe jaar.  

Ik ben Niek Everts, ik ben pastoraal werker en coördinator van ’t Vlot. 

’t Vlot is een dagopvang en straatpastoraat voor mensen die dak- of thuisloos zijn in Antwerpen. Mensen 

kunnen bij ons terecht in een huiselijke, gezellig ingerichte huiskamer. Er zijn vrijwilligers aanwezig die 

een luisterend oor aanbieden, we zijn geen hulpverleners maar werken wel aanvullend.  

’t Vlot blijft ver weg van beoordeling en veroordeling, we gaan samen op weg met mensen.  We 

proberen verbinding te maken tussen onze bezoekers hier en de samenleving. 

We richten ons in onze nieuwjaarsboodschap graag tot u, omdat u zowel tweede ondervoorzitter bent 

van de commissie Wonen als deel uitmaakt van de commissie Welzijn. Zoals u weet, bevinden de 

problemen en oplossingen voor mensen die dak of thuisloos zijn zich op het snijvlak tussen welzijn en 

wonen.  

We zien in ’t Vlot welk impact een leven op straat heeft op mensen en de moeilijkheden die mensen 

ondervinden om nog rechten op te nemen eens ze geen vaste verblijfplaats meer hebben. Wanneer 

mensen geen adres meer hebben, verliezen ze ook vaak hun mogelijkheid om een inkomen te vergaren.  

Mensen die lange tijd geen vaste verblijfplaats meer hebben raken ook hun netwerk kwijt, zo raken ze 

geïsoleerd. Ook dat is een van de zaken waar het ’t Vlot een positieve rol wil spelen, om mensen terug te 

verbinden met de samenleving.  

We werkten mee aan de woon-campagne van Welzijnszorg omdat dak- of thuisloosheid ook een 

woonproblematiek is. En dat het recht op een goede, betaalbare woning voor iedereen moet gelden.  

De wachtlijsten in sociale huisvesting zijn veel te lang. Daarenboven is niet elk aanbod in de sociale 

huisvesting het juiste aanbod. Wij hameren daarom op veel meer maatwerk. Vanuit onze ervaring weten 

we dat een oplossing voor de ene persoon, niet persé de oplossing voor de andere persoon is.  

De ene persoon is eerder gebaat bij een vorm van coöperatief wonen, de ander eerder bij een vorm van 

containerwonen. En vele variaties er tussen. Dus als we het woonrecht voor iedereen willen garanderen 

zal er ingezet moeten worden op een persoonlijke aanpak. Dat er geen mirakeloplossingen zijn, weten 

we.  

Maar als we mensen zogezegde oplossingen aanbieden die niet passen bij de persoon zelf, helpen we 

uiteindelijk niemand vooruit. Niet de mensen zelf, niet de diensten die mensen begeleiden en niet de 

samenleving.  



Ons uiteindelijke doel is toch dat alle mensen een menswaardig leven kunnen leiden, en een goede en 

aangepaste huisvesting maakt daar een belangrijk deel van uit. Zowel als rustpunt en als fundament om 

verder op te bouwen.  

In een nieuw jaar willen we ook graag een boodschap van hoop aan u bezorgen. We zijn er van overtuigd 

dat iedereen een supporter verdient.  

We hebben dan ook hoop dat u in uw unieke positie als parlementslid mee de stem van hen die zo 

weinig gehoord worden wil verkondigen. Dat u mee zorgt dat het recht op een menswaardig leven, het 

recht op een huis en een thuis voor iedereen kan waar worden. Met respect voor mensen hun keuzes en 

het levenspad dat mensen al hebben bewandeld.  

We hopen dat 2022 het jaar van de verandering is en van de kentering. Dat de stijging van het aantal 
sociale woningen ongekende hoogten kent, en dat we discriminatie en uitsluiting eindelijk tegengaan. Er 
wachten ons een heleboel uitdagingen om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en de 
betaalbaarheid te garanderen. Maar met de nodige wilskracht en overtuiging moet dat zeker lukken.  
 
Dat is dan ook onze oprechte nieuwsjaarswens voor u, de nodige moed en wilskracht om het recht op 
wonen in de praktijk waar te maken!  
  


