
 
 
 
 
 
De nieuwjaarsboodschap 2022 van Welzijnszorg aan minister Matthias Diependaele  
 
Beste minister,   
  

We willen u graag onze allerbeste wensen bezorgen voor het nieuwe jaar.    
  

De afgelopen twee jaar waren niet gemakkelijk, al zeker niet voor mensen in armoede. Van 
een lockdown tot veel economische onzekerheid en zorgen over ongelijkheid in de maatschappij.    
  
Terwijl mensen zich gedwongen terugtrokken in hun woning werden mensen in armoede nog meer 
geconfronteerd met waar het hen aan ontbrak. Te weinig ruimte om de kinderen rustig hun online lessen 
te laten volgen, geen tuin om bezoek te ontvangen. Geen budgettaire ruimte voor een extraatje na het 
betalen van de huur en energiekosten. Geen gezonde binnenlucht door schimmel op de muren, geen 
mogelijkheid om voldoende te verluchten. Geen ontkomen aan de zorgen van elke dag.    
  

En die zorgen zijn veelvuldig. Met een laag inkomen zijn de kansen om iets te huren beperkt. We worden 
regelmatig geweigerd bij eigenaars omwille van onze afkomst, of onze gezinssituatie. Er worden 
arbeidscontracten opgevraagd ook al mag dat niet. We proberen eigenaars te overtuigen dat we goede 
huurders zijn, maar als er 10 andere kandidaten zijn, is de keuze blijkbaar snel gemaakt. We vallen uit de 
boot.    
  

Sommige mensen willen graag een woning kopen. Dat wordt ook zo gezegd, dat dit de beste 
bescherming is tegen armoede. Maar met een klein budget kan enkel een woning in slechte staat 
gekocht worden, die volledig moet verbouwd worden. Daar zijn geen middelen voor, en de premies die 
er bestaan zijn niet voldoende.  
    
De meeste mensen met een laag inkomen hebben recht op een sociale woning. We doen dan ook ons 
best om alle papieren en paperassen in orde te krijgen om ergens op een wachtlijst te gaan staan. En 
daar staan we dan, vaak voor enkele jaren. Ondertussen proberen we zo goed en zo kwaad als het kan 
de schuldenput niet te diep te maken, in de hoop er toch maar weer uit te geraken.    
  

Mensen worden ook tegen elkaar opgezet, mensen die nieuw in het land zijn versus mensen die hier al 
hun leven wonen, mensen die werken versus mensen die niet werken, mensen met kinderen versus 
mensen zonder kinderen. Dat brengt ons helaas niet dichter bij de oplossing.   
  

Ondertussen zijn er mensen die geen oplossing meer vinden. Die genoodzaakt zijn bij vrienden of familie 
te verblijven of die op straat of in de opvang overleven. Ze lopen het risico om al hun sociale rechten 
kwijt te geraken, om vast te zitten in een diep dal.    
Als minister van wonen hebt u de sleutel tot de oplossing voor onze problemen. U bent een van de 
personen die het leven van mensen drastisch kan veranderen door iedereen de kans te geven op een 
goede woning.    
 

  



Welzijnszorg voerde twee jaar lang campagne voor het recht op wonen, met duidelijk vragen om te 
investeren in sociaal wonen zonder extra drempels op te leggen. Er is nood aan zeker 100.000 extra 
sociale woningen. Ondertussen blijven investeringen in de kwaliteit van woningen, op de private en 
sociale huurmarkt noodzakelijk.   
 

Op de private huurmarkt blijven de prijzen ondertussen stijgen. Mensen die op een wachtlijst staan 
krijgen niet voldoende ondersteuning om die hoge prijzen van de private markt te kunnen betalen.  
Inzetten op een versterking van de private huurmarkt, wil ook zeggen dat discriminatie en sociale 
uitsluiting verder bestreden moeten worden. Discriminatie op basis van afkomst, gezinssituatie of type 
inkomen is verboden en moet dan ook aangepakt worden. We maken ons ernstige zorgen over het 
aantal mensen dat dak- of thuisloos is. De impact van dak-of thuisloos zijn is zo groot, dat we er alles 
moeten aan doen om te vermijden dat mensen geen dak boven het hoofd hebben.   
  
U kunt het misschien allemaal niet alleen oplossen, dat klopt. Maar samen met heel wat woonactoren, 
armoedeorganisaties, en vrijwilligersorganisaties willen we timmeren aan de weg. We zijn er immers van 
overtuigd dat het recht op wonen van levensbelang is. En dat een goede woning hebben het fundament 
is van het leven.    
 
We hopen dat 2022 het jaar van de verandering is en van de kentering. Dat de stijging van het aantal 
sociale woningen ongekende hoogten kent, en dat we discriminatie en uitsluiting eindelijk tegengaan. Er 
wachten ons een heleboel uitdagingen om de kwaliteit van de woningen te verbeteren en de 
betaalbaarheid te garanderen. Maar met de nodige wilskracht en overtuiging moet dat zeker lukken.   
 
Dat is dan ook onze oprechte nieuwjaarswens voor u, de nodige moed en wilskracht om het recht op 
wonen in de praktijk waar te maken!   
 


